
Lentewandeling langs de IJse  

en door de Doode Bemde 

 
De kabbelende IJse en de kronkelende 
Dijle zijn onze gids voor onze 
lentewandeling in het Margijsbos en het 
natuurgebied de  "Doode Bemde".  Dit 
wandelcircuit wordt bestempeld als één 
van de mooiste van Vlaanderen.  De 
wandeling start in Neerijse waar wij langs 
een avontuurlijk padje de Ijse volgen door 
het Margijsbos. Via een holle weg 
vervoegen wij de Dijle en het natuurgebied 
De Doode Bemde 
In dit natuurgebied wisselen broekbosjes, 
wei- en hooilanden, ruigten en rietvelden, 
vijvers en grachten elkaar af.  Na de 
wandeling kunnen wij nog even van een 
verfrissing genieten in de brouwerij De 
Kroon. 

 
 

Wanneer Zondag 30 maart 

     Afspraak 
Kerk Weerde 13h15  
 rijden samen naar Neerijse 

Meebrengen wandelschoenen 

afstand                10 km 

Inschrijven  
& 

 inlichtingen 

Mail of bel  

gery.vancoppenolle@telenet.be   

GSM 0494 560 573 

martine.degraef@skynet.be  

GSM  0477206655 

Deelname gratis 

RAAK en femma Weerde 
organiseren 

i.s.m. Natuurpunt 
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